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#voorhetleven

Wat wordt jouw 
volgende stap?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend 
hypotheekgesprek of een gratis waardebepaling. 

vanekerenkuiper.nl

Beatrixlaan 2a
4213 CJ  Dalem

Gorinchem

0183 67 29 99

Voorwaartsveld 5a
4142 DA  Leerdam

Leerdam

0345 63 21 00

het Hof 1
4101 BT  Culemborg

Culemborg

0345 22 93 00

info@vanekerenkuiper.nl

Goed verzekerd vanaf je eerste (kilo)meters, je eerste 
hypotheek, het kopen of verkopen van je (droom)woning 
en alles regelen voor je fi nanciële toekomst. 
Bij elke belangrijke stap in je leven zijn wij er voor je. Snel, altijd 
bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze enthousiaste makelaars en 
fi nanciële adviseurs in het DNA. Je hebt ons Voor ‘t Leven!

Scoor jij bij ons een hattrick?
Koop1 je huis, 
krijg hypotheek-
advies2 en sluit je 
verzekeringen3 af
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Voorzitterspraat
Als voorzitter en bestuurslid heb ik al
veel hoogtepunten in mijn bestuurlijke
carrière meegemaakt. 16 en 17
september jongstleden komen daar ook
weer bij. Wat een onvergetelijke 2 dagen
zijn het geworden rondom de opening
van ons nieuwe sportcomplex.

Vrijdagavond de officiële opening en op
zaterdag een feestdag voor iedereen die
Leerdam Sport een warm hart toedraagt.
Als voorzitter ben ik trots en dankbaar op
iedereen die zich ingezet heeft om deze
dagen tot een grandioos succes te
maken.

Als voorzitter ben ik
trots en dankbaar…
De vrijdagavond met genodigden,
toespraken en officiële plichtplegingen
met als hoogtepunt natuurlijk het
doorknippen van het openingslint. Ook
het geschenk van de Gemeente
Vijfheerenlanden werd op deze avond
onthuld. Een schitterend glazen
kunstwerk ontworpen en gemaakt door
Marco Lopulalan en Eric van Beuningen.
Het door A3 Kleppe geschonken
scorebord werd op deze avond ook in
gebruik genomen. Van Niels Alles
ontvingen wij een schitterend naambord,
dat een mooie prominente plek heeft
gekregen vooraan bij ons complex. Vele
andere cadeaus hebben wij van diverse
gulle gevers mogen ontvangen. Een
speciaal woord van dank aan
Partyverhuur Leerdam voor de prachtige
tent met inrichting die het terras
overdekte. Nogmaals onze dank
daarvoor. Onder het genot van een hapje
en een drankje was het nog lang gezellig
deze avond.

Dan de zaterdag het openingsfeest voor
iedereen. Wat een happening is dat
geworden. Er waren tal van activiteiten
voor de jeugd van Leerdam met als
hoogtepunt natuurlijk de aanwezigheid
van Tikkie Takkie Touzani. Wat een blije
gezichten bij zoveel kinderen om met
hun idool op de foto te mogen gaan.
Langs deze weg wil ik nogmaals
Ouwehand Bouw hartelijk bedanken voor
de sponsoring van dit evenement. Voor
velen is dit een middag geworden om
nooit te vergeten.

Ook de wedstrijd van Oud Leerdam Sporters
tegen huidige spelers was zeer zeker de
moeite waard. Vele oud sportvrienden zagen
elkaar na vele jaren weer op het veld. Hier
bleek nog eens dat je voetbal niet verleerd.
Menig hoogstandje kwam nog tevoorschijn.
Ik denk dat zo’n reünie zeer zeker herhaald
kan gaan worden.

…Wat een blije
gezichten bij zoveel
kinderen
Het avondprogramma stond als een huis.
Lokale Dj’s lieten zich van hun beste muzikale
kant zien deze avond. Dat A3 Kleppe een
Leerdam Sporthart heeft blijkt wel uit het feit
dat hij ook voor deze avond een financiële
bijdrage leverde om alle aanwezigen van een
sateetje te voorzien. Het feest ging door tot
in de kleine uurtjes en iedereen keerde
tevreden naar huis en konden we met elkaar
zeggen, ‘de Parel van West’ is in gebruik
genomen.

Na al deze festiviteiten moeten we de
normale draad van het voetbal weer op
gaan nemen. Ik ben zeer verheugd dat er
mensen zijn opgestaan die zitting willen
gaan nemen in het bestuur. Bij het
schrijven van dit voorwoord weet ik nog
niet of ze zijn toegevoegd aan het
bestuur, omdat de Algemene
Ledenvergadering nog moet plaats
vinden. Ik kijk er naar uit om samen met
Jeroen in de nieuwe samenstelling te
gaan werken. Te lang heeft de zware last
van het besturen op onze schouders
gerust.

Qua ledenaantal gaan we de goede kant
op. Veel jongeren en ook senioren weten
de weg naar de Keramieklaan te vinden.
Een stijging van het leden aantal is iets
wat we echt nodig hebben.

Qua ledenaantal
gaan we de goede
kant op.
Sportief gezien gaat het met het eerste
nog niet zo goed. Maar dat is iets wat we
van tevoren wisten. Waar ik wel
ontzettend blij van word is het
enthousiasme en spelvreugde die ik zie
tijdens trainingen en wedstrijden van ons
eerste elftal. Met deze instelling ben ik
ervan overtuigd dat de punten vanzelf
gaan komen.

Een rode draad binnen onze club zijn
toch wel vrijwilligers. Groeien van je
vereniging is mooi, maar dan moet je ook
wel kader hebben om dit te begeleiden.
Vooral onder de jeugd is de roep om
trainers en leiders groot. En denk nu niet
dat dit alleen bij ons is, het is gewoon
binnen alle sporten een probleem om
vrijwilligers te vinden die iets voor hun
club willen doen. Ik doe dan ook een
dringende oproep aan iedereen om als je
wat tijd over hebt om je dan in te gaan
zetten binnen ons Leerdam Sport.

Ik wil het hierbij laten, ik hoop u te
mogen ontmoeten op de Parel van West.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55
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Toespraak opening clubgebouw
Daar staan we dan op de Keramieklaan 2. Een prachtig
sportpark met een prachtig clubgebouw.

Het heeft even geduurd maar het constructief meedenken en
meewerken van Leerdam Sport wordt beloond.

Ik denk dat het geen zin heeft om weer helemaal terug te gaan
naar hoe alles tot stand is gekomen. Daar is al genoeg over
gezegd en geschreven.

Wel wil ik met u teruggaan naar 12 februari 2020. Op deze dag
mochten Tirtsa Kamstra, Kick Gereke, Jaap Beck, Wout Elbertse
en ondergetekende gaan bepalen welke architect de opdracht
zou gaan krijgen om ons clubgebouw te ontwerpen. 4 waren er
uitgenodigd en ieder presenteerde zich vol verve over zijn
ontwerp. Maar één stak er met kop en schouders bovenuit. En
dat was Eric van Beuningen van Croonen architecten. Hij kan er
vanavond helaas niet bij zijn in verband met een welverdiende
vakantie, maar wat heeft hij een mooi gebouw voor ons
ontworpen. Een schitterend gebouw wat voldoet aan onze
wensen en eisen. Een gebouw wat prachtig staat in het totaal-
ontwerp van ons sportpark wat door Liesbeth van Rijnbergen
van adviesburo RIET is ontworpen.

Is de realisatie van ons sportpark en de bouw van ons
clubgebouw helemaal voorspoedig gegaan?

Andre Hazes scheef en zong eens het nummer Bloed, zweet en
tranen. Dit nummer past heel goed bij het realisatieproces.
Ondanks de tegenslagen van padden en andere zeldzame
diertjes, die wederom roet in het eten gooide, kon na het slaan
van de laatste paal op 28 juli 2021 de bouw dan echt van start
gaan. Ik mag wel zeggen dat we in Ouwehand-bouw een hele
betrouwbare partner hebben gevonden voor het realiseren van
ons clubgebouw.

Nu alles klaar is, kunnen wij als Leerdam Sport verder werken
aan onze toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ons nieuwe
sportpark en ons prachtig gebouw zo’n uitstraling heeft, dat het
aantrekkingskracht zal hebben om het geliefde voetbalspelletje
hier te komen spelen.

Maar dan kom ik direct bij een knelpunt. Als je groeit, heb je
ook kader nodig. Kader om dat in goede banen te leiden. Ik
denk dan aan trainers, leiders en op de vele andere punten. We
hebben mensen nodig die hun tijd en energie in de club willen
steken. Wij zijn hier niet uniek in. Veel clubs kampen daarmee.
Ouders vullen hun vrijetijd anders in. Maar dat tij zal gekeerd
moeten worden. Want het is nog steeds zo dat vele handen
licht werk maken. We moeten het samen doen. En daar hebben
we jullie hulp bij nodig.

We hadden afgesproken dat we de toespraken kort zouden
houden: en dat geldt dus ook voor mij.

Maar ik sluit niet af zonder mijn dank uit te spreken. Dank aan
iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van
ons nieuwe sportpark. Ik ga geen namen noemen. Maar het zijn
er heel veel. En ik wil niet de fout maken iemand te vergeten,
maar jullie weten heel goed om wie dat allemaal gaat. Zonder
jullie tomeloze inzet hadden we dit nooit alleen gered. Wat ben
ik trots op deze club en op jullie. Dank, heel veel dank daarvoor.

Morgen gaan we de opening vieren met al onze leden en alle
inwoners van Leerdam. Met een schitterend programma:
waarvoor u natuurlijk van harte welkom bent.

Ik wil graag eindigen met de volgende zin.

Met het gereedkomen van deze ‘Parel van West’ is Leerdam
Sport klaar voor de toekomst.

Dank u voor de aandacht.

___________________________________________________________________________________________________________

Bezoek eens onze website op
http://www.leerdamsport.nl/

https://www.facebook.com/leerdamsport
Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport



De motorspecialist van midden Nederland

Het�Kontakt�Edities�bv�|�Zuidzijde�131�|�2977�XE�Goudriaan
Postbus�1�|�2977�ZG�Goudriaan�|�Tel�0183�-�58�32�00

www.hetkontakt.nl
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Jeugdnieuws
Laatste nieuws
Terugkomend op onze laatste oproep,
waarin wij onder andere zochten naar
trainers voor JO7 en de kabouters,
kunnen wij u vertellen dat dit is gelukt!
Jason Latumaerissa en Etsa Roos trainen
JO7-1 en JO7-2, en de kabouters zijn
onlangs weer gestart en trainen onder
leiding van Nolan Vink.

Competitie
Inmiddels is fase 2 van de competitie
gestart. Waar wij in fase 1 nog begonnen
met 8 teams, zijn we dit keer begonnen
met 10 teams! Onze JO7 en JO11 werden
zo groot, dat wij deze teams wel
moesten splitsen. Dus kwam er een JO7-
2 en JO11-2. Wij wensen alle teams veel
plezier in fase 2!

Nieuwe leden
U heeft al kunnen lezen dat wij flink aan
het groeien zijn. Het doet ons goed om te
zien dat steeds meer kinderen en hun
ouders de weg naar Leerdam Sport
weten te vinden! Ook ons ‘Ik speel mee’
formulier zien wij vaak ingevuld in onze
mailbox verschijnen, en zien wij een
groot deel daarvan lid worden van onze
vereniging. Voor iedereen die ook eens
vrijblijvend mee wil komen trainen, vul
het ‘Ik speel mee’ formulier in op onze
website en we nemen contact met je op!

Nieuwe jeugdcommissie
Naar aanleiding van onze avond op 9
september, die in het teken stond van
het werven van nieuwe vrijwilligers voor
onze vereniging, kunnen wij u vertellen
dat een aantal mensen zich heeft gemeld
voor de jeugdcommissie. Wegens
omstandigheden zijn een aantal van hen
nu al actief binnen de jeugd. Wanneer de
hele commissie compleet is, zullen zij
zich ongetwijfeld aan u voorstellen.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 1 december is het weer
zover, dan zal de Sint de spelers van JO7,
JO8 en de kabouters een bezoekje
brengen. Onze Activiteitencommissie is al
druk bezig om er een geslaagde avond
van te maken.

Bedankt!
Als laatste willen wij iedereen bedanken
voor de afgelopen jaren! Het was niet
altijd makkelijk, soms was het zelfs
ronduit moeilijk en soms werd er zelfs
gesproken over stoppen. Maar als we
terugkijken naar hoe we begonnen en
hoe we er nu bij zitten, is het het
allemaal waard geweest!

Sommigen van ons stoppen er helemaal
mee, en de rest zult u blijven zien, maar
dan in een andere functie. Uiteraard
willen wij ook alvast de nieuwe
Jeugdcommissie heel veel succes wensen
voor de toekomst!

Namens de Jeugdafdeling van Leerdam Sport '55,
Lin van de Weteringh.
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Meidenteam M015
Sinds afgelopen zomer heeft Leerdam Sport weer een
meisjesteam. We praten met 2 meiden uit dat team en 1 van
hun trainers over de eerste maanden. Magnoliah van Soelen en
Djelana Visser hebben er net hun dinsdagavond training
opzitten als wij ze spreken.

Magnoliah is ergens in juli ’22 samen met haar moeder gestart
met een zoektocht naar meisjes om samen mee te voetballen.
Zij voetbalde eerder in een jongensteam, maar was daar
voornamelijk wisselspeelster, behalve de eerste en de laatste
wedstrijd van het seizoen, dan stond ze wel in de basis. Later
speelde ze ook in een ander jongensteam waar haar vader
(Etienne van Soelen, geen onbekende bij Leerdam Sport) leider
was. Zij voetbalt sinds een jaar of 8, maar is tussendoor ook 3
jaar gestopt. Afgelopen zomer begon het toch weer te
kriebelen en begon ze haar zoektocht naar teamleden. Ze
belandde al gauw bij een vriendin, Djelena Visser. Maar ja, zij
hockeyde en had nog nooit gevoetbald. Toch wilde zij dat
avontuur wel aangaan. Van lieverlee sloten meer meisjes aan,
waardoor ze nu de beschikking hebben over 14 speelsters. Zij
vormen nu de MO15.

Hoe gaat dat voetballen dan in zijn werk met speelsters van
wie sommigen nooit eerder voetbalden?
Het blijkt dat dat nog niet meevalt, er is wel veel plezier, maar
de resultaten zijn nog niet je van het. Vooralsnog zorgt dat er
niet voor dat de animo afneemt, de trainingen worden
hartstikke goed bezocht en hoewel dat de ene keer leuker is
dan de andere keer zien ze zelf dat de trainingen vruchten
afwerpen. Het gaat al veel beter dan bij de eerste wedstrijden.
Toen verloren ze nog wel eens met dubbele cijfers, dat is nu al
niet meer het geval. Er zit progressie in. Duidelijk!

Wat kunnen ze zelf verbeteren?
Magnoliah zegt wel dat er best wat minder met elkaar gepraat
kan worden tijdens de wedstrijd. Soms wordt er een corner
genomen en dan staan er een paar met elkaar te praten in
plaats van op te letten. Dat is wel jammer. Maar goed, dat is
een kwestie van tijd en wordt allemaal beter.

De overgang van hockey naar voetbal viel Djelena mee, hoewel
voetbal wel vermoeiender is. Zij hockeyde 2x 35 minuten, dus
de basisconditie was er al, maar ja, bij voetbal komt meer
kijken, dan alleen rennen met een hockeystick. Zij speelt
centrale verdediger en doet dat volgens haar trainer al heel
verdienstelijk. En hoewel de resultaten achter blijven, blijft
Djelena enthousiast op de training en tijdens de wedstrijden. Zij
heeft niet veel sturing nodig om zich volledig in te zetten
volgens haar dinsdagavondtrainer, die straks nog aan het
woord komt. Djelena heeft (nog) geen favoriete speler.
Matthijs de Ligt en/of John Klok kunnen er nog niet op rekenen
dat er van hen een poster op haar kamer hangt. Magnoliah
speelt centraal op het middenveld, een soort ‘10’ dus hoewel
dat niet haar rugnummer is. Zij heeft Neymar als favoriete
speler.

Beide meiden volgen een vmbo-opleiding bij de Joost en
hebben het daar erg naar hun zin. Ze hebben daarnaast allebei
een baantje. Dat, plus 2x per week (op dinsdag en donderdag)
trainen zorgt voor een volle week. Maar zegt Magnoliah,
gelukkig heb ik nooit huiswerk
সহ঺঻.

In het nationale damesteam zijn beide dames niet zo
geïnteresseerd. Nee, ik kijk liever naar mannenvoetbal, naar
Ajax bijvoorbeeld, zegt Magnoliah.

Dames bedankt voor het gesprek.
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Meidenteam M015
Wat later schuift de trainer op dinsdag,
Robin v/d Burg, (actief in het 4e elftal op
zaterdag, en is een van de 24 oud papier
ophalers van Leerdam Sport) nog even
aan. Hij had al eens laten weten iets op
voetbalgebied te willen doen voor
Leerdam Sport en toen er een
meisjesteam in oprichting was werd hij
benaderd. Hij traint zoals gezegd op
dinsdag en op donderdag geeft Abigail
van Soelen (de moeder van Magnoliah)
training.

Robin beleeft plezier aan het geven van
de trainingen, maar kan er niet om heen
dat het best lastig is om zijn
voetbalkennis en ervaring over te
brengen op de meiden. Hij probeert de
meiden met de training iets bij te
brengen, maar omdat het niveauverschil
best groot is, is dat best een uitdaging.
Hoewel er nog niet werd gewonnen, is er
echt wel vooruitgang.

Die verlieswedstrijden zorgen niet voor
minder animo, want de trainingen
worden goed bezocht. Robin hoopt ook
dat als het straks wat kouder en natter
wordt, dat geen invloed heeft op de
trainingsopkomst. Gezien het
enthousiasme bij de dames zal dat wel
loslopen.

Djelena, Magnoliah en Robin: bedankt
voor deze bijdrage.

MvL/JK

Ben jij plusminus 14 jaar

Wil jij ook komen voetballen in een leuk meisjesteam

Meld je dan aan bij Leerdam Sport ‘55



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT
VERKOOP | AANKOOP | TAXATIE

WEGENS SUCCES GEZOCHT:

0345-651635
WONINGEN!

WWW.VG-MAKELAARDIJ.NL
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Opening Sportcomplex
Tja, wat moet ik daar nog over vertellen. Als u de social media
in de gaten heeft gehouden of uw oor te luisteren heeft gelegd
in de dagen na dat weekend weet u dat het 2 geweldige
avonden/dagen waren.

Vrijdag was het officiële deel met relatief weinig Leerdam
Sporters en met een relatief groot deel niet Leerdam Sporters.
Hoewel? Als je naar zo’n opening komt, heb je iets met
Leerdam Sport. Dan wel uit hoofde van je functie, dan wel als
sponsor. Ik hoop dat het gevoel dat zij al met Leerdam Sport
hadden, verder is toegenomen. Aan de gezelligheid die avond
kan het niet gelegen hebben.

Het programma had een officieel deel, dat aan elkaar werd
gepraat door Corinne den Hartog en bestond uit toespraken
van John Boekelman en Cees Bel (wethouder Gemeente
Vijfheerenlanden) en Bart Bruggeman (namens de KNVB), maar
dat alles was voorafgegaan door de feitelijke opening, het
doorknippen van het lint dat symbolisch de toegang tot het
clubgebouw verschafte. Dat doorknippen gebeurde door John
Boekelman, Cees Bel en Tirtsa Kamstra (oud wethouder van de
gemeente Vijfheerenlanden).

Het heeft een plaats gekregen
rechts bij de kantine ingang.
Na de toespraken werd een door Marco Lopulalan geblazen
kunst object dat speciaal voor Leerdam Sport werd ontworpen
en gemaakt, onthuld. Het object dat uit 4 glazen ballen bestaat,
geeft de historie van Leerdam Sport weer in de ogen van de
kunstenaar. Het heeft een plaats gekregen rechts bij de kantine
ingang.

Niels Alles, verantwoordelijk voor het fabriceren van veel wat
er in de kantine is te vinden, bood een prachtig metalen object
(Corten staal) aan, waarop DE Leerdam Sporter met ons logo te
zien is. Een huisbord, dat ter hoogte van de fietsenstalplaatsen
staat als je het complex vanaf de weg opkomt! Inmiddels is ‘ie
al prachtig mooi roestig!

….competitie latje trappen.
Na het officiële deel verspreidden de gasten zich door het
gebouw of buiten bij de frituurkraam en op het kunstgrasveld
voor de competitie latje trappen.

In de kantine zorgden het barpersoneel en de Leerdam Sport
gastvrouwen er voor dat iedereen zijn natje en zijn droogje
kreeg. En ook nadat de meeste gasten weer huiswaarts waren
gegaan en het officiële einde daar was bleven de gastvrouwen
in hun rol waardoor de evaluatie van deze avond, door het
bestuur en enkele achtergebleven Leerdam Sporters dezelfde
avond gehouden werd.

Op zaterdag stond het dagprogramma in het teken van de
clinic, die echt een enorm succes werd. Zoveel kinderen en
ouders die daar plezier aan beleefden. Geweldig. Strak
georganiseerd en heel veel plezier! Vooraf werd de warming up
verzorgd door Ester van Iperen van dansschool Elan. De
volgende keer als ze dat weer komt doen, doet ze een rood/wit
shirt aan beloofde ze.😊 De hele dag door werden er
poffertjes gebakken, kon je geschminkt worden, waren er
springkussens aanwezig en kon je bubble voetbal spelen. Dat
laatste is een bijzondere ervaring.

Wat hij teweeg bracht vond ik
bijzonder.
Ik denk dat ondanks alle andere geweldige activiteiten die op
het programma stonden, gerust gezegd kan worden dat de
komst van Soufiane Touzani het hoogtepunt voor de jeugd was.
Wat hij teweeg bracht vond ik bijzonder. Zoveel enthousiasme
en (bijna) adoratie was mooi om te zien bij de kinderen. En als
ik de foto’s bekijk zie ik dat hij een echte professional is.
Geweldig om te zien dat hij van iedere foto met een of meer
kinderen genoot. Dat moet voor iedereen die met hem op de
foto is gegaan een geweldige herinnering zijn.

Daarna was het een weerzien van veel oud Leerdam Sporters.
Bijna een reünie. Voetballers uit het recente en wat verder
gelegen verleden kwamen bijeen om tegen een selectie van
huidige senioren te voetballen. Na met z’n allen op de foto
gegaan te zijn, werd een leuke wedstrijd gespeeld die het
aankijken meer dan waard was. Vóór en ná de wedstrijd
werden verhalen en herinneringen uitgewisseld. Prachtig om
die gasten weer te zien en de verhalen aan te horen.

Vanaf 19.00 uur stond de muziek op het programma. Jan
Millenaar, Ron Stütz, Oakmadness en Bram Boterham stonden
na elkaar op het hoofdpodium en zorgden voor een afwisselend
programma. Het zorgde voor een continue gevulde dansvloer.
Die dansvloer was overigens buiten, vlak voor de ingang van de
kantine. Overdekt gelukkig, want het weer zat niet altijd mee.
Het mocht de pret echter niet drukken. En druk was het. Veel
jeugd en dat kwam mede door de muziek, want die was van
heel andere orde dan gebruikelijk op een Leerdam Sport feest.

Of het een succes was hoor ik u vragen? Die gevulde dansvloer
en kantine zegt genoeg denk ik. Gelukkig was de extra friet
(overdag) en het extra bier ’s avonds dichtbij zodat iedereen
bediend kon worden.😊 Hadden we elk jaar maar zo’n feest!

En in navolging van voorzitter John Boekelman bij zijn
toespraak op vrijdagavond: Op het gevaar af dat ik iemand
vergeet ga ik niemand bij naam noemen, maar zeg ik dank aan
iedereen die deze beide dagen/avonden tot een enorm succes
hebben gemaakt. HULDE!!!

MvL
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Wat ik zelf zo mooi vind
Daan Ruis vroeg in zijn vorige column (De Brug, juli 22) aan u
om iets van uzelf te laten horen over zijn column, dan wel over
de Brug zelf. Het is een voor mij een logische vraag. Ik snap dat
hij benieuwd is naar een reactie. Je bent als stukjesschrijver nu
eenmaal een beetje in het luchtledige bezig en waar ik al blij
ben een leuk onderwerp te hebben om over te schrijven, het
blijft immers mijn eigen idee, blijft het maar de vraag of een
ander dat (bijna) net zo leuk vindt als ik dat vind. Daan zal dat
ook hebben, schat ik zo in, en hoewel ik hem best geregeld
spreek en het zo nu en dan ook over elkaars bijdrage voor De
Brug heb is een externe reactie ook best welkom. Als het
wellicht ooit storm loopt, moeten we een ‘postbus’ openen
waar de lezers hun eventuele reacties kunnen achterlaten.

Het zult u niet zijn ontgaan, maar deze ‘De Brug’ staat bol van
aandacht voor de openingsfestiviteiten ter gelegenheid van de
officiële ingebruikname van ons nieuwe complex. En terecht!
En daarnaast gebeurt er zoveel meer sindsdien. Er is een heuse
transitie commissie aan de gang die zichzelf tot doel heeft
gesteld o.a. nieuwe bestuursleden te vinden teneinde het
huidige Bestuur te ondersteunen dan wel uit te breiden. Laat?
Ja! Maar beter laat dan nooit. Een dooddoener? Best. Maar er
gebeurt wel iets serieus.

En dat is niet het enige. Gisteravond zag ik de mediacommissie
druk bezig met opnamen rond het glazen kunstobject. Wie
werd(en) er gefilmd, ik denk dat u dat vanzelf gaat merken.

En merkt u ook hoe schoon het in ons clubgebouw is? Hulde
aan de dames die dat iedere week opnieuw voor hun rekening
nemen.

En is het u opgevallen hoeveel banners er inmiddels op het
hoofdveld hangen? En dat gaat maar door. Aan de overkant van
het hoofdveld, links van het scorebord verrijst langzamerhand
een constructie voor een aantal grotere banners. Net als bij de
plaatsing van het scorebord gaan daar heel wat uren werk in
zitten. Maar, zo heb ik mij laten vertellen, half twee in de nacht
zal het niet meer worden.

En ook externe partijen weten ons clubgebouw te vinden. De
Broekgraaf hield er al minimaal 2 keer een
bewonersbijeenkomst en afgelopen dinsdagavond was er zelfs
een flinke delegatie van een politieke partij in onze
bestuurskamer aan het vergaderen.

Heerlijk al die activiteiten! En weet u wat ik zelf zo mooi vind?
Het is tegenwoordig gewoon druk in de kantine na de
trainingen op donderdagavond. Dat is echt in jaren niet meer
gebeurd.

Als al deze activiteiten en de betrokkenheid van mensen model
staan voor de toekomst van Leerdam Sport, dan zie ik dit
vooruitzicht wel zitten!

Bernardus.



Nolan Vink, Dalian van den Berg, Resul Gokdemir, Ibrahim Bilici, Jacco Kaasjager
Piet Verhoeckx (leider), Anja van Middelkoop (verzorgster), Jordy Laponder, Nevin van den Berg, Tim Kersbergen, Umit Gokdemir, Floor Meijdam, Juarth Leihitu (trainer), Raymond Sponselee (hoofdtrainer)

Reynaldo Zandhuizen, Etsa Moya Calle, Jesse van Schaik, Gerbram Threels, Serkan Onurlubasgil, Mike Verhoeckx
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7 tegen 7 toernooi Bij Leerdam Sport
Sinds enige jaren is er een groep oudere (oud) voetballers die
geregeld deelnemen aan 7 tegen 7 toernooitjes in de regio. Het
zijn toernooien om des keizers baardt, maar dat heeft geen
negatieve invloed op de animo.

Jaren geleden begonnen wij bij MEC ‘07 in Maurik op hun toen
gloednieuwe complex. Inmiddels speelden wij met steeds een
wisselende samenstelling toernooien in o.a. Asperen, Rumpt,
Culemborg (al 3x) en Leerdam. De tegenstanders zijn vaak
dezelfde (clubs), want HSSC, Rhelico, Asperen, LRC, Focus zijn
lekker in de buurt. Everstein en Heukelum zijn net wat minder
vaak van de partij.

Op 30 september jl. waren wij voor de 2e keer gastheer van
zo’n 7 tegen 7 toernooi. Van de 8 ingeschreven teams bleven er
uiteindelijk 7 over. Dat zorgde voor een aangepast
wedstrijdschema, maar zoals gezegd is dat van ondergeschikt
belang.

Lekker bezig zijn en de gezelligheid staat voorop. Er is ook geen
scheidsrechter nodig, dat regelen de teams onderling. Het is
net wat minder fysiek dan in de gewone competitie. Zo zijn
slidings op een tegenstander die aan de bal is, uit den boze.

Alle wedstrijden werden gespeeld op het kunstgrasveld. De
start en het einde van de wedstrijden wordt strak in de gaten
gehouden door de wedstrijdleider/speaker die dus een zeer
verantwoordelijke taak heeft. Dat was deze avond op zich goed
geregeld zolang de microfoon maar dicht in de buurt van de
achterdeur van de kantine/keuken gebruikt werd. Dat is dan
nog wel voor verbetering vatbaar, laten we dat als kinderziekte
beschouwen.

De wedstrijden verliepen sportief en zonder hobbels. En
hoewel er 4 ballen het water ingingen mocht dat de pret niet
drukken. Gelukkig hebben we een boot met kapitein.

Er waren 7 winnaars die avond! Een geweldig resultaat dus. Na
afloop hebben alle ploegen het clubgebouw uitgebreid
bewonderd én de bediening in de kantine goed getest. Het
bleef nog lang gezellig. Onze penningmeester was zogezegd de
8e winnaar deze avond.

Om 01.30 uur hebben wij het licht uitgedaan.
Iedereen die heeft bijgedragen aan deze avond: bedankt!

MvL

Ons nieuwe scorebord

Dankzij Adrie Kleppe
hebben we weer een
mooie scorebord.

Heel hartelijk bedankt
Adrie.

Hier zullen we heel wat
jaren plezier aan beleven.
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Dental artist: Ben van Slooten
Een gezellige kennismaking met Ben van
Slooten, tandarts in Leerdam die niets
om voetbal geeft, maar ik heb toch echt
de indruk gekregen dat Leerdam Sport
een stukje van zijn hart veroverd heeft.
Ton van Lent, een patiënt van Ben,
regelde de ontmoeting die plaatsvond in
de praktijk aan de Roekstraat.

Ben is 67 jaar geleden geboren in
Utrecht, in de Pieter Nieuwlandstraat.
Dat zegt veel Leerdammers niets, maar
ondergetekende uiteraard wel. Dicht bij
de Kardinaal de Jongweg, en het (wellicht
wel) bekendere Griftpark, dat in de
volksmond een periode het Gifpark werd
genoemd, vanwege de verontreinigde
grond die daar werd ‘ontdekt’ van de
gasfabriek die daar was gevestigd. Later
verhuisde hij naar een huis dichter bij de
Galgenwaard, het stadion van de
plaatselijke FC, zo dicht bij dat je op
zondag de juichkreten vanuit het stadion
kon horen. Het zorgde er niet voor dat
zijn hart harder ging kloppen voor het
voetbal. Hij heeft het wel 2 jaar
geprobeerd. Bij Kampong, maar dat was
toch meer een hockeyclub, dus dat
voetbal werd niets. Later heeft hij nog
Cricket gespeeld bij Hercules, ook in
Utrecht. Hercules is daarnaast ook een
grote voetbalclub, maar een overstap
naar de voetbalafdeling was niet aan de
orde.

Ben heeft gestudeerd in Utrecht. Op zijn
24e rondde hij zijn studie af. Vervolgens
was de vraag wáár een praktijk te
beginnen. Utrecht was geen echte optie,
omdat daar voldoende tandartsen
gevestigd waren. Via de KNMT
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde)
achterhaalde hij dat het aantal
tandartsen in de regio Leerdam dun
gezaaid waren. Zo belandde hij in
Leerdam. Het was zogezegd een
opbouwgebied, op tandheelkundig vlak.
En dus begon hij samen met een
studiegenoot Hans Meijer, een praktijk in
Leerdam. Dat was in 1980. Hij begon in
wat nu de Lingepoli is. De bestuurskamer
werd omgebouwd tot praktijkruimte.
Eind ’83 verhuisde de praktijk naar het
oude huis van de bovenmeester op de
hoek van de Watertorenlaan/Emmalaan.
Het was een huis met ‘hekkes’
eromheen. (Ik wist niet wat dat is,
hekkes, maar inmiddels wel). Daar heeft
hij het uitgehouden tot 2002 toen de
praktijk verhuisde naar de Roekstraat in
Noord.

Hoe komt hij aan de naam van zijn
bedrijf Dental artist?
“Kunstenaars krijgen vaker pas
waardering na hun dood”, zegt hij met
een glimlach. Niet dat hij zich een
kunstenaar voelt, maar daarentegen zijn
er geregeld patiënten die hun
waardering uitdrukken door te zeggen
dat hij weer een kunststukje heeft
uitgevoerd. Vandaar Dental artist.

“Kunstenaars krijgen
vaker pas waardering
na hun dood”

Zijn goedlopende bedrijf was voor een
grote speler als Mondzorg reden om aan
de bel te trekken. Of hij in was voor een
overname. Nee, dus. Hij is er voor zijn
patiënten. Met zijn kennis van de
tandheelkunde verdient hij zijn geld.
Daar haalt hij zijn voldoening uit. Dat
bedrijf was in zijn ogen alleen
geïnteresseerd in het verdienen van geld
door bedrijven te (ver)kopen, dat kan,
maar verkoop van zijn bedrijf aan zo’n
kolossale speler was wat hem betreft
niet aan de orde, omdat hij het belang
van de patiënten in het oog hield.

Na ruim 40 jaar in het vak is hij officieel
geen praktijkhouder meer, maar maakt
hij nu deel uit van Tandartspraktijk
Leerdam als ZZP’er. 4 dagen in de week.
Vaste patiënten denken dat hij vrijdag
vrij is, maar dan werkt hij in Wijk bij
Duurstede samen met een plaatselijke
tandarts aan protheses. Een lastige maar
een uitdagende taak.

Ben gunt ons het
beste en sponsort
inmiddels veel meer
dan die 2 ballen….

Maar wat is dan toch zijn link met
voetbal, meer in het bijzonder met
Leerdam Sport?
Hij begon ooit met het sponseren van
een wedstrijdbal. Destijds nog via Jan
Sleeuwenhoek. Hij betaalde 40 of 45
euro. Kort daarop kwam LRC langs. Of hij
een bal wilde sponsoren? Zeker, zei Ben,
hij heeft sympathie voor beide clubs.
Maar toen hij daar 100 euro voor een bal
moest betalen vroeg hij John Boekelman
om dat eens uit te leggen. John
suggereerde dat de ballen van dezelfde
leverancier komen, waarop Ben direct
besloot 2 ballen t.b.v. Leerdam Sport te
sponsoren. En die gunning (want dat is
het!) is inmiddels gegroeid. Ben gunt ons
het beste en sponsort inmiddels veel
meer dan die 2 ballen, namelijk 2
banners (met bewust een zeer beperkte
tekst), trainingspakken en rugzakken
voor een elftal en daarnaast is hij de
sponsor van de prachtige wandkast in de
bestuurskamer. Dat hoeft allemaal niet
zo nodig wereldkundig gemaakt worden,
dus verder dan hier zullen wij het niet
vermelden, maar wij zijn hem wel heel
dankbaar voor zijn vrijgevigheid.
Overigens sponsort zijn zakenpartner
Tarik Duman ook een banner.

Hij komt graag bij
Leerdam Sport….

Ben steunt ons niet alleen, omdat zijn
kleinzoon, Kayen bij Leerdam Sport
voetbalt. Hij komt graag bij Leerdam
Sport, hij vindt het er gezellig, het is
kleinschalig, ons kent ons, en werkelijk,
het is heel divers. Hij ziet er veel van zijn
patiënten. Hij hoopt dan altijd maar dat
zij Ben tegen hem zeggen i.p.v. tandarts.
Dat is zijn naam immers, want zegt hij,
kom je je bakker tegen, dan zeg je toch
ook niet: “hé bakker”?

Maar nog steeds, met voetbal heeft ‘ie
maar weinig. Als Kayen in Asperen speelt,
daar woont Ben, dan wil hij nog wel eens
gaan kijken, maar dan moet het toch
echt wel mooi weer zijn. En verder ziet
hij wel eens wat van Barcelona, maar dan
vooral, omdat Frenkie daar voetbalt.
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Dental artist: Ben van Slooten
Verder is Ben bekend als gitarist, maar
dat hij daarnaast een fanatieke schaatser
is weten minder mensen. 3x per week is
hij op de schaatsbaan te vinden, in
Utrecht en Breda, waaronder op
zaterdagochtend om 07.00 uur. Hij reed
ooit de 100 km op de Weissensee in
Oostenrijk, en net zoals het per fiets
beklimmen van de Mont Ventoux, staat
de tocht van 200 km (!) op de
Weissensee, op zijn wensenlijstje
vóórdat hij 70 wordt. Maar of dat echt
gaat lukken is, sinds hij fiks door Corona
geraakt werd, minder zeker.

Wat wenst Ben voor Leerdam Sport?
Al het goede uiteraard. Hij verwacht dat
het prachtige complex
aantrekkingskracht op de bewoners van
de Broekgraaf zal hebben. Hij hoopt wel
dat de bouw van de Broekgraaf snel
voortgang krijgt, want het stilliggen van
onze nieuwbouw door kikkers en Corona
heeft al voldoende schade aangericht.
Daarnaast hoopt hij dat het open
karakter van het park geen mispeer blijkt
te worden. We gaan het zien.

Als we eigenlijk al weg willen gaan heeft
Ben nog een vraag aan ons. Een soort
klap op de vuurpijl! Of hij nog iets voor
de sponsorcommissie kan betekenen.
Het toeval wil dat het bij dit interview 2
buitendienst sponsorcommissieleden
aanwezig zijn en wat blijkt? De JO15 is zo
gegroeid, dat de trainingsbroeken niet
meer passen. Mooi zegt Ben, dat komt
prachtig uit, ik neem de nieuwe broeken
voor mijn rekening. Zijn we niets voor
niets langs geweest😉

Hartelijk dank daarvoor en ook voor het
geanimeerde gesprek.

John Klok, Ton van Lent en MvL



CHINEES - KANTONEES - INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

CHINA GARDEN
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Het Leerdam Sport openingsfeest
Wat was het een leuk weekend!

Vrijdag 16 september en zaterdag 17
september hebben we officieel ons
nieuwe sportcomplex geopend. Wat
hebben we met z’n allen hiervan
genoten!

Vrijdagavond was de receptie en de
officiële opening van het nieuwe
complex. Het complex werd geopend
door John Boekelman, Kees Bel en
Thirtza Kamstra. De rest van de avond
hebben onder andere John, Kees en Bart
Bruggeman een korte toespraak
gehouden.

Na deze toespraken zijn er mooie
onthullingen gedaan. Zo is er naast de
hoofdingang van de kantine een glaswerk
onthult, wat ontworpen en gemaakt is
door Marco Lopulalan en Eric van
Beuningen. Daarnaast hebben we als
club een prachtig mooi stukje staalwerk
gekregen namens Nils Alles.

Als laatste is er ook een kleine competitie geweest die avond.
Iedereen die wilde mocht proberen het latje trap duel te
winnen. Het was een spannende strijd, maar we hadden een
terechte winnaar die maar drie kansen nodig had. De winnaar
was Thomas Sleeuwits en hij ontving een mooie prijs. Zo kwam
deze mooie avond tot zijn eind en konden wij als organisatie
een paar uur slapen om de volgende ochtend weer vroeg op te
staan.

Zaterdag begonnen we namelijk weer vroeg met het opbouwen
van de oefeningen en opruimen van de kantine. Om vervolgens
in het begin van de middag de kinderen te laten genieten
tijdens de voetbalclinic. Hier hebben de kinderen ongeveer 3
uur gezellig met elkaar kunnen voetballen en voetbal
gerelateerde spellen kunnen spelen. Dit is dan ook waarom we
dit wilden organiseren, omdat de gezelligheid en het plezier
tijdens het voetbal het belangrijkste is.

Tijdens de clinic was een bepaalde
spanning voelbaar bij de kinderen. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met de
mystery guest die na het voetballen langs
kwam.

Dit was natuurlijk TOUZANI!! Soufiane
Touzani kwam kort zijn verhaal vertellen
over wat hij allemaal heeft meegemaakt
en hoe hij is gekomen op de plek waar hij
nu is.

Daarna deed hij een paar trucjes, waarna
alle kinderen met hem op de foto
konden.
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Nadat Touzani langs was geweest begon
de warming-up van de wedstrijd van het
jaar. Leerdamsport Eliteteam tegen een
mix van de huidige seniorenteams.

Het ging lange tijd gelijk op en in de
laatste minuut van de wedstrijd werd de
3-2 gescoord door het Eliteteam, die met
de overwinning het veld zijn afgestapt.

Ik weet niet zeker of dit allemaal klopt
van de wedstrijd en helemaal eerlijk is
gegaan, maar ik dacht dat dit gebeurd
was.

Na de fantastische wedstrijd werd de dag afgesloten met een
feest voor jong en oud. Onder het genot van een stokje saté en
veel drankjes werd er gedanst op de muziek gedraaid door: Jan
Millenaar, Ron Stutz, Oakmadness en Bram Boterham.

Zo was na maanden van voorbereiden, regelen en ons druk
maken over alles nog wat, het feest voorbij. Dit voelde als een
opluchting, vooral omdat het naar onze mening allemaal goed
verlopen is.

Wij als organisatie vonden het fantastisch om deze festiviteit te mogen organiseren en wij willen graag alle vrijwilligers, de sponsoren en
iedereen die heeft meegeholpen tot het realiseren van dit geweldige weekend bedanken.

Zonder jullie was het nooit gelukt!
Met sportieve groet,

Justin, Sandro, Kevin en Desmond
De feestorganisatie
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Leerdam Sport 5
Het seizoen is al een tijd op weg en de eerste punten zijn gelukkig al gepakt! De afgelopen weken hebben we ook twee nieuwe spelers mogen
verwelkomen. Met Tom en Rachid hebben we twee oudere, gezellige en goede teamgenoten mogen verwelkomen. We zijn erg blij dat deze
jongens bij ons willen aansluiten!

Om de nieuwe en de huidige spelers van het vijfde beter te leren kennen, is er een vragenlijst uitgestuurd met vragen over elkaar. Onderstaand
zijn alle vragen en antwoorden weergeven.

Wie ligt het beste bij de vrouwen?
1 Maikel
1 Tom
1 Lorenzo

Wie kan het slechtst tegen Alcohol?
1 Melvin
1 Justin
2 Wisam

Wie is de ideale schoonzoon?
1 Kevin
2 Rachid
2 Sandro

Met wie zou je het liefst alleen op een onbewoond eiland
kunnen zitten?
1 Maikel
2 Sandro
2 Tom

Wie komt altijd te laat?
1 Hamza
2 Wisam
3 Jair

Wie heeft de grootste mond binnen en buiten het veld?
1 Roald
1 Maikel
1 Desmond
1 Xander

Wie wordt de topscorer dit seizoen?
1 Maikel
1 Xander
1 Tom

Wie pakt de eerste gele of rode kaart dit seizoen?
1 Hamza
2 Maikel
3 Melvin

Wie denk dat die de nieuwe Ronaldo of Messi is?
1 Roald
2 Wisam
3 Melvin

Wie zou jij altijd in de basis zetten?
1 Justin
2 Rachid
3 Xander

Naast nieuwe spelers hebben we dit
seizoen ook een nieuwe sponsor. Vanaf
dit seizoen staat het mooie logo van
Partyverhuur Leerdam op ons shirt.
Johan van partyverhuur wilde een
gezellig elftal sponsoren en vandaar dat
wij uitgekozen zijn 
ͪͩͨͧ.

Zoals op de foto’s te zien, zijn we
zaterdag 1 oktober voor de wedstrijd
tegen Asperen met Johan op de foto
gegaan. Na de wedstrijd werden we
nogmaals door Johan verrast door
middel van mooie tassen.

We zijn Partyverhuur Leerdam heel erg
dankbaar en hebben Johan met een
grote bos bloemen bedankt. De tenues
zijn erg mooi geworden, maar ook de tas
mag er wezen. Partyverhuur Leerdam,
nogmaals heel erg bedankt. We zullen de
tenues en de tas met trots dragen!



Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl



27 DE BRUG | november 2022

Dagboek van een beginnende voetballer
Ergens in de vorige eeuw begon het
gevoel mij te bekruipen dat ik wilde gaan
voetballen. Zodra het mocht ging ik met
mijn vader mee als hij op zondag bij
Leerdam Sport ’55 moest voetballen.
Altijd een bal onder de arm richting het
Leerdam Sport-park. Daar wilde ik
voetballen en ik moet heel eerlijk zeggen
dat de uitslag van mijn vader mij weinig
deed. In die tijd moest je minimaal 8 jaar
zijn om lid te worden van een
voetbalvereniging en dat was ik nog niet.
Ik vond het raar, maar regels waren
regels werd er gezegd. Jaren later kwam
ik erachter dat het allemaal nog niet zo
erg was, want in de vijftiger jaren was de
leeftijdsgrens zelfs 10 of 12 jaar. Ik werd
bewerkt door mijn familie, het Leerdam
Sport-bloed stroomde door hun aderen.
Een verre oom heeft mij nog geprobeerd
over te halen bij onze plaatsgenoten te
gaan voetballen. Hij had er zelfs een heel
tenue voor over. In die tijd moesten de
leden nog hun eigen kleding kopen, iets
wat nu voor onmogelijk wordt gehouden.
Ik heb niet na hoeven te denken over dit
aanbod, ik deed het gewoon niet.
Intussen naderde mijn 8e verjaardag en
dat hield in dat ik dan lid mocht worden
bij Leerdam Sport ‘55. Voor mijn gevoel
sliep ik slecht, want ja, het was best
spannend.

Daar wilde ik
voetballen…
En ineens was de dag daar, ik was jarig
en werd 8 jaar. Vol spanning keek ik uit
naar de dag en de cadeaus. Ik weet niet
alles meer wat ik kreeg, maar kreeg wel
de mededeling te horen dat ik bij
Leerdam Sport ’55 mocht gaan
voetballen en ik kreeg zelfs het rood
witte tenue cadeau. Je kon mij niet
gelukkiger maken. Er werd mij jaren
daarna ook nog verteld dat die verre
oom ondanks zijn voorliefde voor de
andere club mijn eerste contributie heeft
betaald. Dat heb ik op latere leeftijd heel
erg gewaardeerd.

…trots dat ik bij
Leerdam Sport
voetbalde
Nu ik lid was geworden van Leerdam
Sport ’55 voelde ik mij natuurlijk echt het
mannetje. Op school vertelde ik trots dat
ik bij Leerdam Sport voetbalde, terwijl ik
eigenlijk nog geen wedstrijd had
gespeeld. Die wedstrijd kwam echter wel
steeds dichterbij. Zo geschiedde dat ik op
een woensdag een kaartje door de
brievenbus geschoven kreeg dat ik de
eerstvolgende zaterdag een wedstrijd
moest voetballen. Op dit kaartje stonden
alle gegevens van de wedstrijd. De oude
leden onder ons zullen zich dat
ongetwijfeld herinneren. In welk elftal,
welke tegenstander, thuis of uit, datum,
aanvangstijdstip, jouw positie, jouw
leider enz., het stond er allemaal op.

In de dagen die volgden begon ik het
steeds spannender te vinden, maar ik
voelde ook trots. Zo vertelde ik tegen
mijn opa dat ik zaterdag mijn eerste
wedstrijd ging spelen tegen S.V.W. in
Gorinchem. “Nou, heel veel succes op
Mollenburg” was zijn reactie. Alleen zijn
reactie begreep ik niet. Wat was in
vredesnaam Mollenburg? Op
zaterdagochtend was ik al vroeg wakker.
Samen met mijn vader keek ik of alles
wel in mijn tas zat. Dat was trouwens ook
direct de laatste keer dat hij meekeek,
die verantwoordelijkheid moest ik
voortaan zelf maar dragen. Hij bracht mij
naar het Leerdam Sport-park. Ik maakte
kennis met mijn leider en verlegen ging ik
bij de spelers staan. Het busje wat werd
gebruikt voor uitwedstrijden was
inmiddels aangekomen. Met alle spelers
in het busje vertrokken wij richting
Gorinchem. Ik draaide nog één keer om
en zwaaide naar mijn vader.

In Gorinchem bij het complex
Mollenburg van S.V.W. aangekomen
gingen wij direct naar de kleedkamer.
Nadat wij ons met z’n allen hadden
omgekleed werd de opstelling bekend
gemaakt en ik stond reserve. Nerveus zat
ik de eerste helft op de bank heen en
weer te schuiven. Iedereen die op het
veld stond kon best wel hardlopen en
goed voetballen, er bleef van mijn
zelfverzekerdheid weinig over. We
haalden de rust met 0-0. Bij het begin
van de tweede helft was het dan zover, ik
stond op een voetbalveld voor een echte
voetbalwedstrijd. Voor mijn gevoel deed
ik mijn uiterste best, maar wat was het
moeilijk tegen die hardlopende en goed
voetballende tegenstander. We verloren
uiteindelijk met 1-0, maar ik had wel mijn
eerste voetbalwedstrijd gespeeld. Terug
in Leerdam vertelde ik vol trots aan
iedereen die het maar wilde horen, dat ik
gevoetbald had.

En zo begon een lang
voetballeven………………….

Daan Ruis
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Uit de oude doos

Hentie Treffers
Heengegaan maar niet vergeten

Leerdam Sport 2 – 16 mei 1965

Staand J. de Veer, M. v.d. Linden, P. Abbel, M. den Hartog, W. Vissers, C. Kleyn
zittend N. van Klei, M. Kuit, J. van Donselaar, J. Sterk, J. Niks S. Sahetapy
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